
De droevige omstandigheden van Evert Bouwmeester 

In een document uit 1788 wordt aantekening gemaakt onder welke droevige omstandigheden eene 

jongen mensch in ’t Loo Bauwmeister genaamt zich bevind. Hij is geboren zonder benen. 

In dit stuk wordt een beschreven dat voor hem jaarlijks een toelage van 30 Geud  wordt toegekend 

voor een levens durende verzorging. 

Hieronder een foto van het betreffende stuk: 

 



Dan is er nog een aantekening over deze persoon, tijdens het bezoek van Koning Lodewijk Napoleon.  

 

 

Afbeelding: Koning Lodewijk Napoleon op schilderij van Charles Howard Hodges 

uit de collectie van het rijksmuseum. 

  



 

Uit het parochiearchief Loo, inv.nr. 11a folio 115 en 117. een transcriptie van een aantekening  van 

pastoor …… over het bezoek van Koning Lodewijk Napoleon aan Loo. 

 Deze transcriptie is gemaakt door archivaris, Giessen van het:  

Streekarchivaat De Liemers en Doesburg. 

Op 26 juli  1808 bracht koni ng Lodewi jk Napoleon ’n bezoek aan Loo .  

Hi j gi ng i n op de ui tnodi gi ng van de pastoor,  kerk en pastori e te 

bezi chti gen.  De pa stoor maakte daarvan de volgende aantekeni ng:  

….Waarop Sijne Majesteijt de wagen uijt trede en sich bij mij 

vervoegde, om door mijn huijs naar de kerk te gaan. 

Voor den intrede van mijne port lag den croepelen mensch 

Evert Bouwmeester. Sijne Majestijt vragde mij wat dit voor 

eenen croepelen war? Ick seijde dat het eenen ongeluckigen 

hier uijt mijne gemeente war, die reds in de 20 jaar op de 

handen most gaan zonder eenig gebruijk van sijne beenen 

te konnen maeken. Waarop S. M : men moet sorgen dat die 

in een gasthuijs komt, en u .E. moet mij desen avond 

desselfs versoek en nam scriftelijck ingeven. 

Hier op ging S.M. met mij door mijn huijs (onder het luijden 

der klocken) naar de Kerck. 

Bij zijn afscheid van Loo schonk de koning 25 ducaten, die de 

pastoor aan de armen beschikbaar stelde. 
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 heft Sijne Kininklijcke M. hare mildadigheid betoont 

aan boven gemelde kroepelen Evert Bouwmeester, hem 

aanwisende het gasthuijs tot Arnhem war dat hij op 

Koning kosten levens lang soude onder konden worden 

en daar nevens noch 25 ducaten war voor ick nodige 

kleeding en linen voor hem soude koopen. Mar terwielen 

Evert Bouwmeester liever verkiest bij sijne moeder te 

blieven, soo hebbe het geld aan den H. Richter tot 

Sevenaer moeten senden die beloft het selve voor hem uijt 

te setten namentlijck 13 Napoleons Doers in goud a f 9-

10 elck en het overige geld hebbe op order van de H. 

Richter hem in handen gegeven. 


